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Wat zijn we allemaal druk met leven. 
We knutselen wat af om onszelf bij elkaar te houden. 

En altijd weer willen we begrijpen waarom we iets doen, altijd weer willen we het beter
doen en anders aanpakken dan.....

We staan toch immers op eigen benen! 
Maar als we goed kijken zien we telkens vooral onze ‘moeders’ terug.

 

WAAROM
ZIJN WE
GEWORDEN
WIE WE ZIJN
EN BLIJVEN
WE WIE WE
WAREN? 
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PINDAROTSJES
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...Als ik zomaar een liedje
neurie of min of meer
heel krom fonetisch
meezing, dan hoor ik
mijn moeder... 

...Als ik in de spiegel kijk
zie ik soms plotseling
mijn moeder...

...Als ik mezelf zie lopen
in een etalageruit, mezelf
een beetje
vooruitduwend, dan
denk ik. Hé jou ken ik... 

When I was just
a little girl I

asked my
mother...
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